


Ik haal mijn inspiratie vooral uit 
mijn reizen, mijn directe omgeving 
en mijn geloof. Ineens is er dan 
zo’n beeld dat op mijn netvlies blijft 
hangen. Vaak neem ik een foto als 
geheugensteun. Eenmaal thuis werk 
ik de foto uit met acrylverf op papier 
of doek. Zo ontstaan er beelden met 
een romantische inslag: straatjes, 
ondergaande zonnen, landschappen, 
maar ook koeien, mijn eigen 
honden, familieleden en naakten. 
Daarnaast geef ik ook vorm aan 
religieuze beeldende verhalen, zoals 
de doop, de aankondiging en andere 
belangrijke momenten uit het geloof. 
Deze schilderijen zijn vaak rijk aan 
symboliek en emotie, en nodigen de 
kijker uit om de spirituele diepgang te 
ervaren.

Vanaf 13 oktober 2026 t/m 11 
januari 2026 is er een schilderijen-
expositie van Cecilia van Meekeren 
Landgoed Op Ewsun Oosterburen 1, 
9991 NB Middelstum

De expositie is tijdens openingstijden  
van ”Op Ewsum“ te bezichtigen.
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Heemhof 4, 9695 AZ 
Bellingwolde
Tel: (0597) 53 29 73
cpmpoelman@gmail.com

Waar het gaat om de landschappen 
doet mijn werk aan de impressionisten 
denken. Bij mijn zeegezichten en een 
stromende beek lijkt het water symbool 
te staan voor mijn romantische 
gevoelens: het paard gered uit het 
woeste water loopt aan de hand van 
zijn redder. De brug over de beek 
vormt de toegang naar een abstracter 
niveau waar ik van geproefd heb.

Mijn kosmisch gevoel legde ik vast 
in het door mijn Lourdes-reizen 
geïnspireerde schilderij. Nu ik mijn 
hobby aan het professionaliseren ben, 
komt deze expositie op een welkom 
moment.

De schilderijen van 
Cecilia van Meekeren


